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‘Het tekort aan voedsel dat wereldwijd tot vijfhonderdmiljoen kinderen 
bedreigt, kan verholpen worden voor het bedrag dat één dag moderne 
oorlogsvoering kost.’ (Peter Ustinov, schrijver, regisseur) 
 
 
Beste allemaal,                                                                                           December 2022 
 
Onze stichting heeft altijd met hart en ziel hulp verleend aan mensen in Burkina 
Faso die hulp nodig hebben. Alhoewel educatie als speerpunt op onze agenda 
staat worden er doorlopend verzoeken voor hulp ingediend, waaraan wij, indien 
mogelijk, gehoor geven. Sinds afgelopen jaar is er een hulpvraag aan toegevoegd, 
waarvan wij nooit hadden kunnen bedenken dat deze op ons pad zou komen, n.l. 

  

humanitaire hulp. Wat is er aan de hand? 
  
Tot 2015 stond Burkina Faso bekend als een vrij stabiel land in West-Afrika. In de afgelopen zes jaar is 
deze situatie ernstig verslechterd, met name de enorme achteruitgang in de afgelopen twee jaar is 
zorgwekkend.  
De crisis in Burkina Faso is zeer complex, aangezien het verwikkeld is met de politieke situaties van 
buurlanden. Na de terreur in Mali, sloeg deze zes jaar geleden over naar buurlanden. Aan AlQaida en 
Islamitische Staat verwante groeperingen trokken het land binnen en kregen delen van het Noorden 
in handen. Later veroverden zij ook gebieden in het Noordwesten, het Oosten en Zuidoosten. 
 
Op dit moment kent Burkina Faso een van de snelst groeiende humanitaire crises ter wereld. Veel 
mensen hebben geen onderdak, voedsel, water of toegang tot medische zorg.  
Een groot deel van de bevolking is op de vlucht geslagen voor het geweld. Inmiddels hebben 3,5 
miljoen mensen in Burkina Faso behoefte aan humanitaire hulp. 1,5 Miljoen mensen zijn uit hun 
huizen verdreven De wisselende politieke macht in Burkina Faso benadrukt des te meer de grote 
vraagstukken bij het bestrijden van deze terreur. 
 
Voedsel en water raken op 
Het verliezen van huis en haard betekent vaak ook: het kwijtraken van vee en akkers. Er is steeds 
minder voedsel en water beschikbaar in Burkina Faso. Het regent nauwelijks en de droogte is 
allesvernietigend. Met name in de vluchtelingenkampen zijn de voorzieningen schaars. Mensen 
vertellen dat ze soms kilometers moeten lopen naar het dichtstbijzijnde waterpunt.  
 
De fysieke en mentale impact is enorm 
Noodgedwongen leven mensen nu in overvolle vluchtelingenkampen, waardoor zij worden 
blootgesteld aan allerlei ziektes, zoals cholera en diarree. Tegelijkertijd vormen in de regentijd de 
plassen water in de kampen de ideale broedplaats voor malariamuggen. 
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De onveilige situatie weerhoudt mensen ervan om de reis naar het ziekenhuis te maken.  Op 
sommige wegen zijn explosieven verstopt, wat reizen levensgevaarlijk maakt. 
(Bron: http://journalistiekennieuwemedia.nl/jnm/2022/03/07/het-verval-van-burkina-faso-hoe-het-
zover-heeft-kunnen-komen/ en https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/burkina-faso-crisis/) 
 
Monique verblijft voor langere tijd in Burkina Faso en ziet met eigen ogen wat voor een impact deze 
crisissituatie heeft op het land en de bevolking. Gelukkig hoeven wij als stichting niet machteloos aan 
de kant te staan en toe te kijken. We doen wat we kunnen doen en vooral wat wij in deze tijd 
verantwoord achten om als stichting te realiseren.  
 
Onderstaand een opsomming van enkele activiteiten die in het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden: 
 
Educatie 
- Bouw van 3 basisschool klaslokalen in het dorpje Dapologo. In dit dorpje was geen basisschool 

aanwezig. Onze stichting heeft behalve de lokalen ook gezorgd voor de bijbehorend 
douches/latrines en zes kleine woningen voor de leraren. 
Er zitten momenteel ca. 90 leerlingen in elk lokaal, wat maar weer bevestigt hoe groot de 
behoefte was aan deze school; 

- Het betalen van schoolgeld en het verstrekken van schooltassen en leerboeken voor leerlingen 
van het lyceum; 

- Het onderhouden en exploiteren van onze kleuterschool in Namsigui; 
- Het betalen van schoolgeld voor de leerlingen van de basisschool in Namsigui. 
 
Medische zorg 
In de Nieuwsbrief van 2021 vermeldden wij de operatie aan het been van Sodara, die al 15 jaar 
rondliep met een grote wond in zijn knieholte, veroorzaakt door een verbranding, die maar niet dicht 
wilde gaan. Een orthopeed, verbonden aan revalidatiekliniek Morija in Kaya, heeft Sodara in 
november 2021 geopereerd. Na een revalidatieverblijf van bijna één jaar, eveneens gefinancierd 
door onze stichting, kan Sodara weer pijnvrij en zonder kruk door het leven. 
 
Voedselhulp Namsigui 
Door Corona en de invloed van klimaatverandering zijn de oogsten de afgelopen jaren zó slecht 
geweest, dat voedselhulp in het dorp nodig bleek. Tevens heeft ook Burkina Faso te maken met 
enorme prijsstijgingen waardoor de prijs van bijvoorbeeld een zak meel van 130 kg voorheen ca.  
€ 33,00 bedroeg en tegenwoordig ca. € 63,00 
 
Verantwoord omgaan met sponsorgeld 
Zoals eerder in deze Nieuwsbrief vermeld is de politieke situatie in Burkina Faso op dit moment 
onstabiel. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een eerlijke besteding van de gedoneerde gelden. 
De situatie in Burkina Faso dwingt ons om prioriteiten te stellen en het realiseren van grotere 
projecten even ‘on hold’ te zetten tot deze enigszins is gestabiliseerd. Dit betekent dat wij meer 
zullen inspelen op de dringend actuele hulpvragen die per dag kunnen verschillen, zoals hulp aan 
vluchtelingen in overleg met de lokale instanties. 
 
Kleine projectjes, zoals het verstrekken van hulpmiddelen aan gehandicapten, blijven onverkort 
belangrijk. Ook in deze moeilijke tijd hebben we het afgelopen jaar toch een lach weten te toveren 
op de gezichten van een groep schoenpoetsertjes. Onze stichting heeft zich verbonden aan een 
lokaal initiatief dat voor 15 jonge schoenpoetsertjes middelen heeft gekocht om hun werk beter te 
kunnen uitvoeren. 
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Dank u wel 
Wij realiseren ons elke keer opnieuw dat zonder uw bijdragen onze stichting op geen enkele manier 
zó lang actief zou kunnen zijn. Trouwe sponsoren die al jarenlang onze stichting steunen met grote 
en kleine bedragen, ze zijn voor ons een onmisbare vaste keten in onze hulpverlening. Zonder giften, 
geen hulp. Zolang u ons blijft steunen, gaan wij door! 
 
Hoe kunt u helpen? 
Wij hebben uw financiële steun juist nu hard nodig om de kinderen in Burkina Faso te helpen. Elke 
gift, groot of klein, helpt mee aan een betere toekomst voor hen. 

Wilt u als bedrijf, school, serviceclub of particulier in actie komen voor onze stichting 
of wilt u een (gedeelte van een) project adopteren? Neem dan vrijblijvend contact met 
ons op. Stichting Kinderhulp Burkina Faso is ANBI geregistreerd (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). Donaties aan een ANBI geregistreerde instelling zijn aftrekbaar 

van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 
 
Wij houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de hulpverlening en de besteding van de 
giften. Bezoek daarom regelmatig onze website www.kinderhulpbf.nl of volg/like ons op Facebook. 
 
Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, schrijf of bel een van onze bestuursleden Monique, Margot of 
Ingrid en wij zullen uw vraag indien mogelijk zo goed mogelijk beantwoorden. Onze contactgegevens 
vindt u op de website www.kinderhulpbf.nl  Ook zijn wij graag bereid om waar dan ook een 
presentatie te komen geven met filmbeelden over het werk van onze stichting. 
 
Wij danken u heel hartelijk voor uw interesse en financiële steun en wensen u allemaal een gelukkig 
en vooral heel gezond 2023! 
 
… geef liefde door met een glimlach 
en warmte in je hart 
want het is dáár 
waar onze perfecte wereld  
geweldloos start … 
(Ingrid Schouten-Minten©) 
 
Het bestuur van de stichting Kinderhulp Burkina Faso, 
 
Monique Wolters 
Margot Boumans-Puts 
Ingrid Schouten-Minten 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Het per post versturen van deze Nieuwsbrief kost jaarlijks veel geld. Geld dat wij liever besteden 
aan hulpverlening. Indien u onze Nieuwsbrief in de toekomst liever per e-mail wenst te ontvangen of 
als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van de Nieuwsbrief, verzoeken wij u dit kenbaar te maken 
door een berichtje te sturen aan secretariaat@kinderhulpbf.nl.
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Bouw school Dapologo 

                
Kleuterschool Namsigui          Voedsel- en materiële hulp    

      
Hulp aan schoenpoetsertjes 

               
                                  Sodara na operatie              Hulp gehandicapten 

                    


